
 

En wie ben jij dan? 
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Wat doe je als eerste als je op je werk komt? 
De computer opstarten en ondertussen een mok koffie en een fles water halen; nieuwe berichten 
op Pantein.nu (intranet) lezen en vervolgens mails in behandeling nemen als er geen afspraak of 
overleg gepland staat.  
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Mijn werk is mijn hobby. Elke dag mag ik anderen iets positiefs meegeven. Het allerbelangrijkste in 
het leven is welbevinden waar zorg onderdeel van kan zijn. Wanneer je het leuk hebt ervaar je 
geen of minder pijn, angst, verdriet, eenzaamheid of zorgen.  
Wat heeft iemand nodig om zich fijn te voelen? Daar draait het om in mijn werk binnen de twee 
woon-zorgcomplexen waar verpleeghuisondersteuning wordt geboden. Dit geeft mij energie. Oog, 
oor en hart voor de bewoners en daar activiteiten en vrijwilligers bij weten te vinden. Met een 
ondernemende houding, lef en een open blik kijken naar wederzijdse mogelijkheden en interesses. 
Verder ben ik naast mijn verantwoordelijkheid voor vrijwilligers en hun match met bewoners, ook 
verantwoordelijk voor het netwerk (familie en vrienden) van bewoners, voor het contact leggen en 
onderhouden met andere (zorg- en welzijn)organisaties om nieuwe kansen en krachten met elkaar 
te verbinden. Samen Werken aan samenwerken is hierbij mijn leidraad.  
Elke dag anders, waarbinnen ik de spin in het web ben: divers, dynamisch, heerlijk! 
 
Wanneer dacht je: zo, dat heb ik toch maar even voor elkaar gekregen!? 
In al mijn bescheidenheid denk ik dat regelmatig. Als mensen-mens streef ik er naar om 
medewerkers, collega’s, vrijwilligers en anderen mee te nemen in mijn plannen, activiteiten en 
initiatieven. In de periode van volledige lockdown binnen verpleeghuizen heb ik raamcontacten 
gerealiseerd via een tochtsluif en een tent buiten, met microfoonverbinding en wederzijds een 
gezellig zitje. Bij het zien en horen van alle emoties door gebruikers ervaarde ik een beloning voor 
mijn drive om dit voor elkaar te krijgen met hulp van lokale ondernemers.  
Een match van vrijwilliger met een bewoner met een wel heel speciale persoonlijkheid en interesse 
beloont mijn inspanning en doorzettingsvermogen. Maar ook met veel trots kijk ik nog steeds terug 
op de vrijwilligersmarkt waarbij vrijwilligers hun activiteiten presenteerden als ‘oproep’ voor meer 
vrijwilligers. Naast dat er heel veel bezoekers, belangstellenden waren was ik na afloop druk om 
alle aanmeldingen te matchen met ondersteuningswensen van bewoners en interne verenigingen. 
Daarbij laat ik mijn successen met externe partijen nog even buiten beeld. 
 
 
 

 



 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
De mogelijkheden die bewoners nog ten uitvoer kunnen brengen door de verscherping van 
opname criteria in een verpleeghuis, worden steeds beperkter. Ook de duur dat zij verblijven wordt 
hierdoor steeds korter. Geleidelijk aan wordt de ondersteuningswens voor een activiteit en 
vrijwilliger minder en mensgerichter. Iets ondernemen wordt vaak te groots. Er moet gekeken 
worden naar het intermenselijke: er zijn, handmassage, foto’s kijken, samen zingen, ondernemen 
op weg naar het leven los laten. Het voorstadium van palliatieve zorg, een hospice. Dit vraagt een 
totaal andere inzet van vrijwilligers. Ten gevolge van Covid-19 is de weg der geleidelijkheid 
onderbroken en moeten vrijwilligers bij terugkeer grotere stappen nemen dan waar men op 
voorbereid is. 
Ook in de samenwerking met andere partijen komt een versnelde kentering. Eenzaamheid, 
naoberschap, langer thuis blijven wonen, vergrijzing, gebrek aan zorgmedewerkers en financiën 
neemt een leidende positie in voor de korte termijn. 
 
Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 
Binnen mijn regio ben ik de enige coördinator. Met de overige coördinatoren van Pantein zitten wij 
regelmatig bij elkaar om afstemming te zoeken in het hier en nu, maar ook naar de toekomst toe. 
Indien wenselijk kunnen wij hier de verantwoordelijke wijkmanager, een beleidsmedewerker of 
(onze gezamenlijke) coach, maar ook andere gasten bij uitnodigen. 
Vanuit onze diverse aandachtsgebieden proberen wij ook met anderen, zowel intern als extern, 
afstemming te zoeken. Dit laatste in de vorm van (regionale)netwerkbijeenkomsten, webinars, 
workshops en meer. 
Op dit moment ben ik namens mijn werkgever als enige lid van Agora. Ben erg blij met de 
gelijkwaardige, inspirerende en innovatieve bijeenkomsten en probeer dit over te brengen naar 
mijn collega’s. Dat dit als zeer welkom wordt ervaren heeft geleid tot een pleidooi in ons 
halfjaarlijks overleg met Raad van Bestuur waardoor wij als volledig team het lidmaatschap gaan 
afsluiten. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 
Vrijwilligers zijn de slagroom op het toetje. Iedereen wil er van proeven.  
Op welke wijze houden wij de heerlijkste slagroom in ons bezit en dragen wij zorg voor het recept? 
Onze uitdaging voor de (nabije) toekomst (vol veranderingen). 
 


