
 

 

En wie ben jij dan? 
 

Voor- en achternaam:  Marianne Rozenberg  
Organisatie:  Driegasthuizengroep 
Sector:  ouderenzorg 
Naam functie:  Vrijwilligerscoördinator 
Aantal uren dat je werkt:   24 
Aantal vrijwilligers:  ruim 400 
   

 
 
 
 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Dat je veel mensen leert kennen, vraag en aanbod kunt afstemmen, werkt met hele betrokken en 
warme collega’s en dat je vrijwilligers kunt faciliteren in het doen van dingen, waar hun hart ligt en 
daarmee bijdraagt aan het welzijn van de ouderen in onze organisatie. Vrijwilligers vertellen me 
altijd dat de glimlach en het plezier bij de ouderen hen drijft, indirect drijft mij dat ook; van 
betekenis zijn voor elkaar!     
 
Wie of wat (welke gebeurtenis) zal jou altijd bijblijven in de baan als coördinator? 
Ik word echt geraakt van vrijwilligers die zo enorm betrokken zijn bij onze ouderen en zoveel liefde, 
tijd, zorg en aandacht hebben voor de bewoners. Bijzonder dat een aantal vrijwilligers dit al jaren 
doet en hun passie gewoon niet minder wordt. Dat vind ik echt mooi om te zien! 
 
Waar word je super enthousiast van? 
Van mensen! Helemaal van mensen die al jaren twijfelen om de stap tot vrijwilligerswerk te zetten 
en dan toch de telefoon oppakken en mij bellen! 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
We hebben veel bewoners die graag wandelen of een praatje maken met een maatje. Ik merk dat 
het lastig is om voor alle aanvragen die binnenkomen een juiste match te maken. Ik zoek ook naar 
kanalen om bij de juiste mensen terecht te komen, dus als je nog ideeën hebt, laat het me graag 
weten! 
 
Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 
Deelnemen aan (netwerk)bijeenkomsten, langsgaan bij collega’s of even bellen.  
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 
Iedereen die zich inzet voor anderen en dit vanuit een liefdevolle houding doet, bij deze enorme 
waardering voor jou!! Wat ik leuk vind aan mensen is dat we uiteindelijk allemaal zo op elkaar 
lijken. En als we dat in ons achterhoofd houden, is er elke dag weer een nieuwe kans om de 
wereld een stukje mooier te maken. Warme groet uit Arnhem! 

 


