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De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen 

ander. Ze weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Ze helpen mensen en organisaties met 

het vinden van antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met 

vrijwilligers. 

VITA staat voor Vrijwillige Inzet Training en Advies. Het is een netwerk van verschillende adviseurs 

en trainers met aanvullende kennis en kunde op het terrein van vrijwillige inzet en 

organisatieontwikkeling. 

Meer weten?  VITA – netwerk vrijwillige inzet training en advies (vita-netwerk.nl) 
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De Draak in de muil kijken 

Het jaar 2024 staat in de Chinese Astrologie in het teken van de Draak. De Draak 

representeert eigenschappen zoals: kracht, moed en charisma. De Draak is een symbool 

van macht, succes en grootsheid en brengt geluk en welvaart. De Draak wordt geroemd om 

zijn energie, zijn leiderschap en zijn krachtige en assertieve aard: ambitieus en een tikkeltje 

impulsief. Het spreekt mij enorm tot de verbeelding en het leidt tot een mooie 

Nieuwjaarsvraag: hoe ga jij in 2024 je eigen Draak inzetten?  Met andere woorden: wat wil je 

bereiken het komende jaar? 

Alles start met een visie op wie je wilt zijn, en dat is een stuk makkelijker gezegd dan 

uitgevoerd. Want hoe kom je erachter wat je precies wilt? Ik vond een oefening1 die me een 

mooie gelegenheid leek om die Draak gelijk met de eerste nieuwsbrief van 2024 eens bij 

de… eh… schubben (?) te vatten.  

Hoe kom je erachter wat je wilt in 5 stappen…  

1. Maak een lijst van dingen die je in ieder geval NIET wilt bereiken: een soort shit-list 

(sorry, maar dat geeft het wel duiding). Waar wil je minder van het komende jaar of 

zelfs helemaal NIET? Schrijf alles op wat in je opkomt en stel jezelf steeds de vraag: 

en wat nog meer? Net zolang tot je echt niks meer kunt bedenken.  

2. Maak een lijst van de dingen waar je meer van wilt. Wat wil je meer hebben, ervaren, 

doen, voelen? Kun je het moeilijk bedenken? Pak dan je shit-list erbij en draai dingen 

om. Je wilt niet de hele tijd moe zijn, je wilt je wel energie en fit voelen. Je wilt niet 

                                                      
1 De oefening heb ik geleend van Jelle Hermus, oprichter van onder meer SoChicken: www.sochicken.nl voor 

een leuk leven. 
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single zijn, maar wel een leuke relatie hebben. Je wilt niet onzeker zijn, maar je wel 

zelfverzekerd voelen. Zoiets.   

3. Je hebt nu een beeld van wat je niet en wat je wel wilt. Dat geeft mogelijk al wat 

richting en inspiratie. Meestal heb je ook een droomlijstje, dat je niet met iedereen 

deelt. Wat zou je willen als je niet zou kunnen falen? Als je niet beschaamd, onzeker 

of bang zou zijn? Wat is je opperste ideaal? Fantaseer maar eens:  

- Beschrijf je ideale leven. Wat als alles mogelijk was en alles zou lukken, hoe zou 

het eruit zijn? Wat zijn de omstandigheden? Laat je fantasie de vrije loop: je hoeft 

dit met niemand te delen dus ga lekker los. Geniet er maar van om even helemaal 

weg te dromen. 

- Hoe ziet jouw allerbeste dag eruit? Dit is hetzelfde als de vorige stap, maar dan 

iets specifieker. Hoe ziet een normale dag eruit als werkelijk ALLES geweldig is? 

Een ideale dag in jouw ideale bestaan.  

- Het laatste lijstje dat je maakt is weer een overtreffende trap: als het ideaal is, hoe 

zou het dan nóg beter kunnen?  

4. Leg alles nu eens bij elkaar en vergelijk: wat valt je op? Kun je vanuit de lijstjes 

ontdekken wat echt belangrijk voor je is? Waar wil je je energie op richten het 

komende jaar? En van de dingen die je echt graag wilt: wat is er eigenlijk al en zou je 

die kunnen laten groeien? Denk ruim, denk om, denk positief. Ergens is alles al 

aanwezig. Formuleer dan eens een aantal concrete en vooral inspirerende doelen 

voor jezelf.  

5. Hoe ga je tot slot je eigen invloed en leiderschap inzetten om de ideale situatie voor 
jezelf te creëren? Dit is een actiestap: GA HET DOEN! Er is nog nooit iets gelukt door 
er enkel over na te denken.  
 

Kortgezegd: kijk je Draak in de muil en tem hem: toon leiderschap, wees assertief en 

ambitieus.  Gelukkig Nieuwjaar!  

Overigens heb je nog even: het Chinese Nieuwjaar start 10 februari… hoe dat in de Chinese 

cultuur gevierd wordt lees je hier. 

 

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/chinees-nieuwjaar/

