
Stop the Cavalry  
 
Natuurlijk wil ik beginnen met jou een heel gelukkig en goed 2022 toe te wensen en 
vooral: blijf gezond! Om daar even op door te gaan: kan je de dikmakers kerstkransjes 
en oliebollen ook niet meer zien?! Ik wil daarmee toch nog even terugblikken op de 
maand december. Of eigenlijk op al die maanden december dat ik coördinator 
vrijwilligerswerk ben. Dus die titel van dat kerstliedje boven deze column is wel 
degelijk geen vergissing! Wellicht herken je het.  
 
Bedrijven die zich in die laatste maand van het jaar aanbieden om iets maatschappelijk 
betrokkens te doen. Vroeger was ik zo naïef om te denken dat dat alleen maar uit een goed 
hart kwam. Dat komt het ook wel, maar inmiddels weet ik ook, dat budgetten gewoon op 
moeten. En wij als coördinatoren zijn er maar druk mee. En de activiteitenbegeleiders met 
ons. Al die groepjes die je moet “wegzetten”. Die een muurtje willen schilderen, of een tuin in 
kerstsfeer willen brengen, of een kerst high tea willen organiseren. Alsof het niet al druk 
genoeg is met Sinterklaas, de Dag van de Vrijwilliger, de organisatie rondom de Kerstdiners 
en een (virtuele) Nieuwjaarsborrel. (En nu, in de zorg, met de organisatie rondom de 
boosterprikken) Je weigert de bedrijven niet, omdat je vanuit de beste bedoelingen uit wilt 
gaan. Omdat je het beste wilt voor de bewoners. Omdat je de positieve PR onderschrijft. 
Maar bij de bewoners komt de chocolade inmiddels de neus en oren uit. Immers, door 
corona konden de groepjes de verpleeghuizen niet in, en werd er veel in natura geschonken. 
Kerstverlichting, kerstkaarten en kerstsnoep. En oh ja, wil je ook nog even een foto maken 
van een bewoner die een kerstkaart aan het lezen is? Dan maken we daar een fotocollage 
van voor de deelnemende collega’s.  
 

Januari duurt lang en is vaak donker en saai. 
Hoe zeer ik dan ook aangeef en pleit dat de 
bewoners in januari in een groot gat gaan 
vallen. Hoe zeer ik dan verzoek of het niet 
mogelijk is om iets voor in díe maand te 
organiseren. Hoe zeer ik dan ook voorstel 
dat zij een optreden kunnen schenken 
(betalen), bijvoorbeeld voor in maart. Ik snap 
het budget probleem niet. Je kunt het toch in 
het lopende jaar nog afboeken (we kopen 
toch allemaal onze kaartjes voor de 
schouwburg in het vooruit?). Helaas, ik kom 
daar dan niet doorheen.  
 
Hoe zouden we dit nu eens anders aan 
kunnen pakken? Heb jij ideeën?  
Mail dan naar:  
voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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