
Rubriek in de schijnwerper 
 
De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen 

ander. Ze weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Ze helpen mensen en organisaties met 

het vinden van antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met 

vrijwilligers. 

VITA staat voor Vrijwillige Inzet Training en Advies. Het is een netwerk van verschillende adviseurs 

en trainers met aanvullende kennis en kunde op het terrein van vrijwillige inzet en 

organisatieontwikkeling. 

Meer weten?  VITA – netwerk vrijwillige inzet training en advies (vita-netwerk.nl) 
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Jij al je Ikigai gevonden? 

Ooit gehoord van Ikigai? Het komt uit Japan en het is het geheim voor een lang en gelukkig leven. En 

als je ‘m hebt gevonden dan ken je je ‘raison d’être’, je ‘sence of purpose’. In het Nederlands iets van 

‘jouw reden om ’s ochtends uit bed te komen’? Naar die ‘Ikigai’ zijn heel veel mensen (onbewust) op 

zoek. En inmiddels zijn er vele boeken over geschreven. Ook jij, je collega’s en de vrijwilligers in jouw 

organisatie zoeken ernaar in hun werk. En die ’Ikigai’ vind je versimpeld gezegd door de volgende 

vragen te beantwoorden:  

Waar houd je van?  

Waar ben je goed in? 

Wat heeft de wereld nodig? 

Waar krijg je voor betaald of word je voor beloond? 

En ergens in het midden, dat deel waar iemands passie, missie, 

roeping en beroep/taak bij elkaar komen, daar is degene op de plek.  

Klinkt simpel, helaas is dat het niet want we zijn mensen, werken bij 

organisaties, werken in teams in een bepaalde omgeving. Allemaal 

‘entiteiten’ die niet statisch zijn en telkens van vorm, aard, cultuur, etc. 

veranderen. Bijvoorbeeld, wat een aantal jaren geleden nog als 

onbelangrijk voor ‘de wereld’ werd gezien, is juist nu heel erg 

belangrijk. Denk maar aan duurzaamheid en milieu, deze vrijwilligers 

voelen zich nu misschien veel nuttiger dan voorheen. Kreeg een vrijwilliger eerst geen waardering 

voor alle nieuwe ideeën die die had, het jaar erop met een andere teamsamenstelling juist wel. Was 

een vrijwilliger eerst dé kei in ‘communicatie’, nu ogen de flyers ouderwets en ontbreekt de handigheid 

met Instagram. En zo kun jij misschien uit je eigen praktijk nog vele voorbeelden noemen. Allemaal 

redenen waarom een vrijwilliger juist dichterbij of verderaf komt van zijn/haar Ikigai in het 

vrijwilligerswerk. 

Laat maar weer zien dat het belangrijk is in verbinding te staan met je vrijwilligers, de teams, de 

organisatie én de wereld daaromheen. We wisten het wel: een coördinator vrijwilligers is een spin-in-

het-web functie. Hartstikke leuk en uitdagend, maar soms ook pittig en overweldigend. Dus mijn vraag 

aan jou…: ‘Zit jij als coördinator vrijwilligers dichtbij je Ikigai?’ 

https://www.vita-netwerk.nl/


Er valt nog veel meer te vertellen over Ikigai, onder andere welke signalen eventuele disbalans laten 

zien. Zoek vooral verder op internet en klik ook eens op afbeeldingen. 
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