Column voorzitter: Een vrijwilligersevenement

In deze periode zit ik als coordinator vrijwillige inzet samen met mijn
collega’s midden in de organisatie van een jaarlijks evenement voor de
vrijwilligers. Dit jaar worden de vrijwilligers, uitgenodigd voor de film:
Human Forever. We hebben een bioscoop afgehuurd en geven op één
dag 3 voorstellingen. Samen met een Meet & Greet met Teun Toebes,
en natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje om met elkaar
na te kunnen praten. Ook de contactpersonen van de vrijwilligers,
werkzaam op de afdeling waar de vrijwilligers ondersteunen, zijn
uitgenodigd.

Zo worden ook zij bedankt voor een fijne samenwerking met de
vrijwilligers en worden de banden aangehaald.

Ik heb er zin in!

Met nostalgie denk ik terug aan vroegere tijden. Voor corona hadden we om het jaar een feest op
locatie, wat elke codrdinator zelf organiseerde voor de locaties waar zij werkzaam was, en het andere
jaar organiseerde een werkgroep ‘een uitstapje’.

In die werkgroep zaten dan enkele codrdinatoren en enkele leden van de vrijwilligersraad, het was
altijd een hele organisatie. Meestal gaven zo’n 70% van de vrijwilligers zich op voor deelname.

We telden toen nog 1450 vrijwilligers en men kon dan kiezen uit verschillende bestemmingen, op
verschillende dagen, onder het motto ‘vrijwilliger in regie’.

Zo zat er altijd een avond met een ‘all you can eat dinner’ of dinertheater bij, onder andere fijn voor
vrijwilligers die overdag gewoon een baan hebben. Maar ook iets educatiefs zoals een
museumbezoek, glasblazerij of chocoladefabriek. En natuurlijk een bezoek aan iets buitenshuis zoals
bijvoorbeeld Mondo Verde, de Keukenhof, een rondvaart in Den Bosch, of bezoek aan de Zaanse
Schans.

Themafeesten op een eigen of externe locatie, met
muziek, eten en drinken, een BBQ of buffet, vielen ook
altijd in goede aarde. Ik kan me nog goed een Tirolerparty
herinneren en moet glimlachen als ik aan de verschillende
outfits terugdenk van medewerkers én vrijwilligers.

In 2017 hebben we, nadat we een enorme schenking
hadden gekregen, een bezoek gebracht aan een concert
van André Rieu op ‘t Vrijthof in Maastricht, inclusief
voorafgaand een dinerbuffet bij van der Valk. Heel
uitzonderlijk en zeer geslaagd. Ik denk met veel plezier
terug aan al deze bijzondere uitstapjes.

3 Toen kwam corona en alle activiteiten werden afgelast. In
- e B 2021 wilde we onze vrijwilligers toch heel graag weer iets

aanbieden, een alternatief moest worden bedacht. Met Christel de Laat, als bijzondere gastvrouw,

organiseerden we vanuit studio 040 een online Bingo. Vooraf werden de bingo kaarten via de post



verstuurd, en iedereen die niet in de prijzen was gevallen kon vanaf de dag erop een attentie ophalen

op locatie. Een heel geslaagd en vrolijk samenzijn... op afstand.

Vorig jaar kozen we voor een serie cabaretvoorstelling met Karin
Bruers in het Evoluon, en men mocht een introducee meenemen,
die interesse had voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zelf
ontvingen na de voorstelling het tragikomische boek ‘het zal je
moeder maar wezen’, ter plekke (indien gewenst) gesigneerd met
een persoonlijke boodschap door Karin. Wie niet naar de
voorstelling was geweest kon alsnog een boek ophalen op locatie.
De coordinatoren belden in de weken erna nog alle introducees
op om ze uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, indien ze

zich vrijwillig wilde inzetten.

Sommige vrijwilligers vonden een voorstelling geen feest en het
voldeed niet aan de verwachting die ze hadden vanuit de tijd voor
corona. Het blijft lastig om aan ieders wensen te voldoen. Zeker
omdat ook de uitstapjes waarschijnlijk niet meer gaan
terugkomen. Meer voor minder is de nieuwe trend.

Het zal je
moeder maar
wezen

Karin Bruers

En dat geldt ook voor het budget en de tijd die we te besteden hebben.
Om de verwachtingen te temperen kiezen we dus vanaf nu voor een andere benaming. Een jaarlijks

vrijwilligers evenement, waar we dus alle kanten mee op kunnen.

Reuze benieuwd wat de reacties zullen zijn op de film van Teun Toebes, maar het wordt vast een

mooie dag die we nooit gaan vergeten.

Heidi de Kok



