Alle beetjes helpen

Jullie zeggen dat je het druk hebt
als bestuur. Waarmee? Wees open
en duidelijk, het enige wat we van
jullie zien is een nieuwsbrief,
jaarstukken en een ALV.

Dat is een zin uit de evaluatie van
de ALV en de aansluitende
workshops van 6 april jl. In de
bestuursvergadering van 19 april | -ﬁ\\
hebben we hier lang over |
nagepraat. Want het is een best

wel heftige zin, die enorm

binnenkomt. Tegelijkertijd kregen we ook de bemoedigende opmerking “Dank aan het bestuur van
AGORA, jullie doen super je best en ik ben trots op onze beroepsvereniging!” Dus we gaan de eerste
uiting dan ook niet direct tot de norm bombarderen, maar een signaal is het wel en ik wil er daarom

(s

zeker op reageren.

Herken je het bij jezelf dat je het druk hebt? Dat hoort ook wel bij de huidige tijd: we leven in een
hectische maatschappij waarin alles snel moet. Dat geldt niet alleen op zakelijk gebied, maar ook op
persoonlijk viak. We willen immers -bijna- allemaal eraan voldoen, dat een relatie, gezin en baan
gecombineerd moeten worden. Nog los van de afspraken met vrienden/vriendinnen, sporten,
hobby’s, bijblijven op de socials, vrijwilligerswerk en (afhankelijk van je levensfase) mantelzorg en/of
oppas grootouder zijn. Veel te doen hebben is niet erg, maar het is wel erg als je gaat ervaren dat je
uit balans bent. Dan ga je zeggen dat je het druk hebt! En dat is wat het bestuur van AGORA ervaart.
We werken 100% vrijwillig. Met zijn viertjes, zonder penningmeester, met slechts 1 commissie, op het
aantal van bijna 270 leden. Die daar allen uiteraard iets van mogen verwachten. Zoals scholing,
netwerken, bijeenkomsten, een ALV, een congres, beroepserkenning, actualiteit (geinformeerd
worden over trends en ontwikkelingen), goed met het lidmaatschapsgeld omgaan,
vertegenwoordiging, beinvloeden, bruggen bouwen en zichtbaarheid. Dat gaat niet vanzelf. En daarbij
moeten we keuzes maken tussen de dagelijkse dingen en onze inzet voor AGORA. Wat zich bovendien
niet laat sturen. Wie heeft er immers invloed gehad op de werkzaamheden die voortkwamen uit de
pandemie en nu weer uit de Oekrainers die je dolgraag een vrijwilligerswerkplek wilt bieden. Dat kost
extra tijd. Wat mij nog het meeste raakt, is dat iemand vanaf de zijlijn een constatering doet, zonder
daarbij aan te bieden of je misschien kunt helpen. Uit het woord vereniging is “verenigen” afgeleid:
afzonderlijke delen tot één geheel maken. De vereniging, die ben je dus met elkaar. Dit lid voelt zich
blijkbaar geen onderdeel van de vereniging... of heeft kennelijk heel andere verwachtingen. Reden tot
zorg. En dat gaan we aanpakken. Zie verderop bij Karin en Cato. Reageren? Graag! voorzitter @agora-

beroepsvereniging.nl
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