Rubriek in de schijnwerper

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen
ander. Ze weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Ze helpen mensen en organisaties met
het vinden van antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met
vrijwilligers.

VITA staat voor Vrijwillige Inzet Training en Advies. Het is een netwerk van verschillende adviseurs
en trainers met aanvullende kennis en kunde op het terrein van vrijwillige inzet en
organisatieontwikkeling.

Meer weten? VITA — netwerk vrijwillige inzet training en advies (vita-netwerk.nl)
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Waarderen

Nog maar een paar weken en dan is het weer 7 december: nationale vrijwilligersdag. Een dag waarin
landelijk aandacht is voor de onschatbare waarde van vrijwilligers. Een mooie aanleiding om het te
hebben over het waarderen van vrijwilligers.

Waarderen is een niet te onderschatten onderdeel van het werken met vrijwilligers. Het is eigenlijk het
kostbaarste instrument dat je hebt om je vrijwilligers te laten voelen dat ze van waarde en betekenis
zijn. Uiteindelijk zijn het menselijke behoeften om ergens bij te horen en gezien te worden.

Wanneer voel jij je gewaardeerd? Waar ligt dat aan? Grote kans dat het ‘m niet zit in cadeaus of
bloemen. Het is leuk om iets te krijgen, maar het betekent maar weinig als er nooit iemand tegen je
zegt: “wat ben ik blij dat je er bent!”. Toch? Het gebaar is belangrijker dan de beloning.

Waarderen is goed en nuttig. Het maakt alles leuker: het werk, de sfeer, de samenwerking. Mensen
gaan er harder van lopen en nemen meer verantwoordelijkheid. Binnen je hele organisatie moet er
dan ook aandacht voor zijn, want het levert wat op! En natuurlijk moet het kloppen en in verhouding
zijn. Je kunt jezelf als organisatie niet overladen met de grootste luxe om vervolgens je vrijwilligers

alleen een zakje bonbons te geven. Dat geeft scheve gezichten.

Maar hoe waardeer je dan het best? Best lastig want iedereen heeft andere voorkeuren. Waar de één
een cadeautje wil, wil de ander een compliment. Of een knuffel. Of alledrie. En anderen geven juist
weer de voorkeur aan een knalfeest. Het beste is het ze te vragen. Ook die aandacht zullen ze
waarderen.
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