Column Voorzitter : Cultuursensitief werken

De zomervakantie raakt op zijn einde. Naar ik hoop, heb je kunnen genieten van je vrije tijd. Geen werk
en verplichtingen, wel veel energie opdoen. lkzelf heb mijn vakantie nog tegoed, maar heb ook al wel
leuke dingen gedaan hoor! Zo heb ik een voorstelling bezocht die zijn oorsprong vindt in de
Indonesische cultuur. De theatergroep laat zich inspireren door vertelvormen, stemmen, klanken en
magische elementen uit de Indische cultuur, een mengeling van de Indonesische en Nederlandse. Ik
wil geen reclame voor hen maken, maar
hun naam is in dit kader wel relevant:
Djempol. Dat betekent duim. De duim
omhoog betekent in beide culturen:
goed bezig! En ook: wees trots op jezelf
en wees trots op waar je vandaan komt!
Dit willen zij graag aan hun publiek
meegeven.

Zij zoeken verbinding door verhalen te
vertellen.

Het Indisch cultureel erfgoed gebruiken
zij als artistiek uitgangspunt om te
praten over het leven met meerdere
culturen.

Tot mijn verrassing zag ik precies in de week dat ik naar de voorstelling was geweest, een post van
Willem-Jan de Gast op LinkedIn met als titel: “lumbung: een collectieve bron van overvloed”. Zonder
dat ik wist waar dat over zou gaan, voelde ik door het woord “lumbung” instinctief al aan dat dit ook
een link naar Indonesié moest hebben. (Als je denkt: hoe komt Annemieke aan die wijsheid: ik heb als
kind in Indonesié gewoond en sprak de taal vloeiend.) Lumbung betekent schuur en Willem had een
cultuurevenement bezocht dat ontstaan was volgens het principe van lumbung. De rijstschuur was
oorspronkelijk een plek waar alle mensen bijdroegen wat ze kunnen ten behoeve van de gemeenschap.
Waarden als genereus zijn en gezamenlijkheid, onafhankelijkheid en transparantie staan centraal.
Begrippen die we ook tegen (willen) komen in vrijwillige inzet! Ik ben benieuwd wat Willem-Jan daar
verder over gaat zeggen.

Voor mij zijn deze begrippen in elk geval een mooie brug naar cultuursensitief werken, een begrip waar
de laatste tijd veel aandacht voor is. Je als professional bewust zijn van cultureel afhankelijke aspecten.
Bij jezelf én bij de ander. Daar rekening mee houden in de bejegening en begeleiding. Bijna iedere
coordinator zal daar wel (een) ervaring mee hebben: je denkt dat je er met iemand uit bent in het
kennismakingsgesprek. Dat diegene heeft toegezegd bij je te komen vrijwilligerswerken, maar dan
blijkt dat het in het land van herkomst van de aspirant vrijwilliger, veel langer duurt voordat er een
beslissing wordt genomen. Of juist het tegenovergestelde: de persoon wil direct beginnen.

Herkenbaar? Dat alles kan zijn oorsprong vinden in de cultuur waarin iemand is opgegroeid.

Een paar letters verschil en je gaat van cultuursensitief naar cultuur inclusief: cultuur zou er moeten
zijn voor iedereen. Omdat het bezoeken van een museum, concert, theatervoorstelling of musical je
leven kan verrijken. Even genieten en ontspannen, maar je ook laten inspireren, andere inzichten
bieden en verbinden met andere culturen. Zo ben ik weer terug bij mijn wens dat je je hebt kunnen
laven tijdens je vakantie! En wil ik eindigen met de wens dat we na de vakantie weer goed bezig gaan
in ons mooie werk, zodat je jezelf in je werk een “djempol” kunt geven!

Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl
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