
  

 
 

   

 

Rubriek In de schijnwerper 

 

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen ander. Ze 

weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Ze helpen mensen en organisaties met het vinden van 

antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met vrijwilligers. 

VITA staat voor Vrijwillige Inzet Training en Advies. Het is een netwerk van verschillende adviseurs en trainers 

met aanvullende kennis en kunde op het terrein van vrijwillige inzet en organisatieontwikkeling. 

Meer weten?  VITA – netwerk vrijwillige inzet training en advies (vita-netwerk.nl) 

 

 

Column: 

Gidsen door het onbekende 

 

Ken je het begrip liminaal? Het komt uit de antropologie en gaat over de  

tussenperiode waarin het oude niet meer werkt en het nieuwe nog niet duidelijk  

is. Een grenzeloos niemandsland. Een liminale tijd zorgt vaak voor chaos, maar  

biedt ook kansen om het echt anders te gaan doen. Zo’n tijd leidt daarom ook  

tot gedoe tussen degenen die alles willen behouden en de groep die de boel  

eens goed wil opschudden. 

 

Herkenbaar? Volgens deskundigen zitten we midden in zo’n liminale periode. Ook als het gaat om werken met 

vrijwilligers. Oude manieren van werven en behouden werken steeds minder, er wordt  geëxperimenteerd met 

nieuwe vormen. Intussen organiseert een toenemend aantal mensen hun vrijwillige inzet zelf. Zonder organisatie, 

en zonder coördinator. We zijn op weg van managen van naar samenwerken met vrijwilligers. 

 

Als coördinator sta je vaak midden tussen de behoudzucht van je organisatie en de vernieuwingsdrang van 

vrijwilligers. Of andersom. Je zou jezelf kunnen zien als een gids die anderen helpt om het liminale gebied over te 

steken. Maar ja, dat moet je wel willen en kunnen. Een paar vragen om over na te denken: 

 Ben je meer een ontdekker of een stabilisator? Wat betekent dat voor hoe je zelf met een liminale periode 

omgaat: word je er blij van of vind je het maar niks? 

 Als je er blij van wordt, hoe kun je dan begrip opbrengen voor de behoudzuchtigen? Als je het niks vindt, hoe 

kun je dan de vernieuwers waarderen? En kun je beide groepen samenbrengen rond een lonkend 

perspectief? 

 Ben je in staat om het goede uit het verleden te benoemen en behouden in een nieuwe situatie? En tegelijk 

los te laten wat niet meer past of werkt?  

 Wie kan je bij de liminale reis helpen? 

 

Gids zijn betekent in een liminale periode niet dat je alle antwoorden hebt maar dat je de juiste vragen weet te 

stellen om mensen in beweging te krijgen. Vervolgens kun je samen op zoek naar nieuwe antwoorden. 
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