Verwachtingen
Wat mag of kan een vrijwilliger verwachten?

Ik weet dat het vaak genoeg mis gaat in de communicatie.

Dan hoor ik op een afdeling: ‘O, die is al heel lang niet meer

geweest.” Dan blijkt dat men helemaal niks heeft laten horen deZI

nadat een vrijwillig zich heeft ziek gemeld en vervolgens weken, -
zo niet langer, afwezig is... Er helemaal geen contact is
onderhouden. De verwachting is dan vaak dat de vrijwilliger zelf “

het contact weer opneemt. Maar deze is dan soms al erg
teleurgesteld en kiest ervoor definitief te stoppen.

Gaan ze daar ook zo om met hun andere collega’s? En hoe
zouden ze het zelf vinden als hun collega’s niks van zich lieten
horen wanneer ze zich zelf ziek melden?

Maken we hier afspraken over met onze contactpersonen? Of verwachten we dat men dit wel snapt?
Dat om vrijwilligers te behouden een wederkerigheid wordt verwacht...

Met veel geluk is de vrijwilliger bereid om op een andere afdeling of locatie een doorstart te maken, iets
wat ik zeker zal aanbieden. Maar het blijft natuurlijk ontzettend jammer voor bewoners en medewerkers
van de eerste afdeling.

Onlangs ontving ik van een vrijwilliger een berichtje via WhatsApp, ze bleek te zijn aangereden en in het
ziekenhuis te liggen. Ze stuurde ook een filmpje mee waarop de aanrijding met een beveiligingscamera
was vastgelegd. De beelden waren schokkend om te zien. Hoe ze oversteekt met haar hondje en
geschept wordt door een wit bestelbusje. En ook de begeleidende foto van haar onderbenen die beide
gebroken waren, één in gips en één in een stellage, daarna genomen in het ziekenhuis.

Dat kwam heftig binnen op de maandagochtend, de eerste dag na mijn vakantie. Ik heb haar meteen
terug geappt, dat ik erg was geschrokken en hoe het nu met haar ging. Ook met de vraag of de afdeling,
waar ze zich wekelijks inzet, al op de hoogte was. Ze antwoord binnen twee minuten. Ja de afdeling was
op de hoogte, die hadden ook geappt en ze had al een mooie bos bloemen van hen ontvangen.

Dat doen ze goed! dacht ik nog...

Nog even over en weer geappt, ook of met het hondje alles oké was en ik stuurde een leuk digitaal
kaartje met heel veel beterschap.

Drie dagen later ontving ik weer een berichtje van haar, dat ze de dag erna in revalidatie mag bij een
verpleeghuis van een andere organisatie. Ook hierop reageer ik binnen dezelfde dag. “hoop dat het je
daar bevalt... niet te goed natuurlijk, we willen dat je bij ons als vrijwilliger terugkomt” met een
knipogende smiley.

Omdat ik elke werkdag op een andere locatie werkzaam ben duurt het even voor ik haar contactpersoon
tegen het lijf loop. Ik stem even af, hoe heftig het bericht en filmpje was en hoe fijn dat ze daar meteen
adequaat op heeft gereageerd.



Drie weken later na mijn laatste appcontact met de vrijwilliger verschijnt er op intranet, een besloten
website toegankelijk voor alle medewerkers en vrijwilligers, een berichtje op de algemene tijdlijn. Ik
wordt erop geattendeerd door een collega.

Goedemorgen,

Sinds 1-07-2009 doe ik vrijwilligerswerk.

Door een ongeluk waardoor ik in het ziekenhuis belande en meerdere keren geopereerd werd en
vervolgens moet revalideren, kan ik voorlopig geen vrijwilligerswerk uitvoeren.

Echter zwaar is mijn teleurstelling dat ik tot op heden wel een mooi boeket van de afdeling mocht
ontvangen maar vervolgens niets meer heb vernomen.

Betekenen vrijwilligers dan zo weinig.

Tja daar sta je dan.... in de volle overtuiging dat dit nu juist een geval was waarin we dachten alles goed
te hebben gedaan. Maar blijkbaar voldeden we toch niet aan haar verwachtingen. Sterker nog ze is
zwaar teleurgesteld.

Er ging van alles door me heen. Heel fijn dat ze zo digitaal vaardig is en de moeite neemt om een bericht
te plaatsen op ons intranet. Deden dat maar meer vrijwilligers. ledereen binnen de organisatie kan dit
lezen. Het is wel een heel negatief bericht. Voordat het een eigen leven gaat leiden en iedereen
verkeerde conclusies trekt, is een snelle, gepaste actie gewenst.

Dus ik antwoord:
Hallo Jannie,

spijtig te lezen dat je het zo beleefd. Want vrijwilligers betekenen juist heel veel voor onze organisatie.

Ik heb nadat ik hoorde van het ongeluk (eind augustus) meteen contact met je opgenomen en ook toen je
vanuit het ziekenhuis naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis werd overgeplaatst. Ook heel fijn
dat vanuit de afdeling meteen actie is ondernomen en een boeket is bezorgd.

Ik kan me voorstellen dat je lange en eenzame dagen hebt tijdens je revalidatie en ons erg mist. Op de
locatie en afdelingen gaat het leven gewoon verder en in de drukte van alle dagen gaat onze eerste zorg

natuurlijk uit naar de bewoners. Weet dat we jouw ondersteuning daar ook zeker bij missen.

Namens ons allen nogmaals van harte beterschap en sterkte!

Heidi de Kok

(p.s. De naam van de betreffende vrijwilliger is gefingeerd en ik heb namen van organisaties en
afdelingen weggelaten.)



