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Onlangs gebeurde het weer... de ‘No Show’.

lets wat ons allemaal wel eens is overkomen en helaas waarschijnlijk nog wel eens vaker zal
gebeuren: ‘een nieuwe vrijwilliger die niet komt opdagen voor het kennismakingsgesprek.’

Ik baalde als een stekker... de afspraak was al eens verzet op verzoek van de betreffende potentiéle
vrijwilliger.

Allerlei gedachten stromen door mijn hoofd...

Ik werk nagenoeg dagelijks op een andere locatie dus het is soms echt wel een puzzel om afspraken
te plannen, rekening houdend met overleggen, evaluaties en bijeenkomsten van werkgroepen enz.
Ik was die middag speciaal een keer extra die week naar betreffende locatie gekomen, omdat het nu
eenmaal zo uitkwam om deze afspraak te kunnen plannen.

Waarom heeft hij (deze keer betrof het een jongeman) nou niet even iets laten weten?
Soms heeft een ‘No Show’ ook voordelen voor mij. Ik heb ineens een beetje meer tijd en op een
nogal drukke dag komt dat soms helemaal niet slecht uit.

In dit geval was dat echter niet zo. Ik had net een gesprek afgerond met de mededeling ‘ik heb zo
nog een andere afspraak’ en zat in de Gasterij van onze locatie er helemaal klaar voor. Ik had me zo
verheugd op zijn komst, had al diverse vacatures in gedachte waar hij misschien warm voor zou
lopen. Want we staan te springen om extra ondersteuning bij de Kinect-groep, het koersballen, één
van de wandelclubs of de “10 voor taal”. Uit een eerder telefonisch contact bleek dat hij een aantal
jaren geleden zich al eens voor enkele maanden vrijwillig te hebben ingezet voor onze organisatie.
Hij leek gemotiveerd en wist waarvoor hij koos.

Toen de tijd langzaam wegtikte, belde ik hem op zijn mobiel. Die heeft hij toch zeker altijd bij zich en
dan kan hij vast meteen opnemen.... Ik kreeg de voicemail.

Dus ik sprak in. Niet boos of zo, want ik kan me natuurlijk ook vergissen.... Hallo Tom, ik was in de
veronderstelling dat wij vandaag om 15 uur een afspraak hadden, kun je me even terugbellen?
En toen dacht ik 'ik stuur hem ook een whatsappje, soms is het makkelijker daarop te reageren’.
15.08: Wij hebben toch een afspraak om 15u vandaag?

Zijn reactie om 15.48: Ohh nee helemaal vergeten

Daarna blijft het stil.

Geen belletje om alsnog excuses aan te bieden en het verzoek voor een nieuwe afspraak.

Dit laat nou niet bepaald een goede eerste indruk achter. Hoe zouden mijn collega's het vinden
wanneer hij zou komen helpen bij bijvoorbeeld de wandelclub en hij komt niet opdagen. Dan zit er
dus al een bewoner kant en klaar in een rolstoel in de hal, zich verheugend om mee naar buiten te
kunnen en dan hebben we een begeleider te kort. Dat kun je toch niet maken!

En toch gebeurt het regelmatig...
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Na een kennismakingsgesprek met een
positieve uitkomst geef ik altijd een
foldertje mee ‘Van Harte Welkom
Vrijwilliger’, met hierin allerlei nuttige
informatie over vrijwillige inzet bij onze
organisatie. Er is ook een alinea met het
kopje ‘Afmelden’. De eerste zin luidt:
‘Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend.” en vervolgens hoe belangrijk
we het vinden dat men even iets laat
weten wanneer men niet komt, omdat de
cliénten en wij echt op hen rekenen. Maar
in dit geval had ik hem hier nog niet op
kunnen attenderen.

Natuurlijk er kan altijd onverwachts iets
tussen komen, maar het gebeurt ook vaak
dat men voorrang geeft aan iets anders...
en in principe kan ik daar tot op zekere
hoogte ook begrip voor opbrengen, maar
dan meld je je toch af?

Maar ja... als je een afspraak vergeten
bent dan kun je dat natuurlijk niet even
op tijd laten weten.

Maar hoe gemotiveerd ben je dan? En laat je het dan bij dat ene zinnetje? ‘Ohh nee helemaal

vergeten'.

De blauwe vinkjes vertellen hem dat ik zijn reactie heb gelezen.
Hoe hard we ook vrijwilligers nodig hebben, mijn collega's zitten echt niet te wachten op vrijwilligers
waar ze niet op kunnen rekenen. Dat kost ze soms meer kruim dan geen vrijwilliger hebben.

Dus deze keer blijft het van mijn kant ook stil.

Heidi de Kok



